
 

 

Hulp aan daklozen opvang en kindertehuizen 
 
Reportages van daklozen in Italië die geslagen en mishandeld werden benadrukken de kwetsbare 

situatie van deze groep mensen. Wij vinden het ongehoord dat deze mensen zo behandeld 

worden. In onzekere tijden kan het iedereen overkomen, dat hij of zij de baan, het huis en familie 

kwijtraken en zo op straat terecht komen. 

 

Er waren al daklozen voordat de enorme immigratie stroom in Europa op gang kwam en het is fout 

deze mensen als “outcasts” te betitelen. Je zult de kou en onveiligheid, de uitzichtloosheid en 

hopeloosheid van de situatie elke dag en nacht maar voelen, je ook niet kunnen verzorgen en het 

hebben van honger. Depressie en het gevoel afgewezen te zijn zorgt dat veel van hen naar de 

alcohol grijpen en zo hopen de ellende een paar uurtjes naar de achtergrond te kunnen 

verbannen.  

 

Als zelfs de overheid faalt iets voor deze mensen te doen, zij het doelwit zijn van agressie en 

geweld, dan is humaniteit ver te zoeken. In Oost Roemenië zijn er veel te weinig opvang plaatsen 

voor daklozen voor welke leeftijd dan ook en er is door gebrek aan budget te weinig personeel en 

er zijn te weinig faciliteiten.  

In Botosani zijn er enkele opvangcentra die door vrijwilligers van de Orthodoxe Kerk verzorgd 

worden, net zoals in de stad Suceava en in Bucovina, waar St. RCHF ook hulp biedt. Hier vindt 

men onderdak en men krijgt een goede maaltijd. Er is ook iemand aanwezig voor advies en 

psychische hulp.  

 

St. RCHF is in de winter op de straten te vinden met warm drinken en iets te eten voor de 

daklozen. Zij liggen vaak verscholen om zich voor de kou te beschermen. Wanneer het een 

strenge winter is, kunnen daklozen in hun slaap overlijden door de kou. Zij zijn wantrouwend naar 

iedereen geworden. Wij proberen hen te overtuigen dat het beter is om naar de opvang te gaan. 

 

Kindertehuizen 

 

St.RCHF organiseert activiteiten in opvanghuizen voor kinderen en ook volwassen met o.a. zware 

leerproblemen. 

Omdat deze kinderen niet naar school gaan, geeft de stichting boeken van het ‘Timmetje Muis 

Educatief Project’. Op deze manier leren deze kinderen toch nog iets van de basiskennis die op 

scholen aan bod komt. 

 

Verder krijgen deze kinderen met Kerstmis en met Pasen een cadeautje en wat lekkers en worden 

er tekenwedstrijden georganiseerd. Hier wordt altijd met plezier aan deelgenomen. In deze huizen 

is Brian Douglas een goede bekende, ook in zijn Kerstman pak. 

 

Wanneer zomerkampen georganiseerd worden, komen soms enkele kinderen met hun verzorgers 

mee om een paar daagjes vakantie te genieten. 

 
 


